
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Beste	leden	van	de	Jonge	Socialisten	Amsterdam.	

Doormiddel	van	deze	brief	wil	ik	mijzelf	kandidaat	stellen	voor	de	bestuursfunctie	Penningmeester	
binnen	de	Jonge	Socialisten	Amsterdam.		

Na	twee	jaar	vanuit	de	coulissen	te	hebben	toegekeken	acht	ik	het	tijd	om	meer	betrokken	te	raken	
binnen	de	partij.	Als	overtuigd	socialist	sta	ik	als	blok	achter	onze	waarde	en	visie	en	ik	zou	graag	
willen	helpen	om	de	socialistische	boodschap	te	verwoorden	en	te	verspreiden.	De	keuze	voor	
penningmeester	komt	voort	uit	de	grote	verantwoordelijkheid	die	het	met	zich	mee	draagt.		

Ondanks	dat	een	penningmeester	vaak	achter	de	schermen	het	reilen	en	zeilen	in	de	gaten	houdt	en	
bijstuurt	wanneer	dat	nodig	is.	Wil	ik	ook	graag	meedoen	aan	debatten	en	helpen	om	activiteiten	te	
organiseren.	Niet	omdat	ik	hier	goed	in	ben	maar	juist	omdat	ik	nog	zoveel	moet	leren	over	hoe	het	
allemaal	in	zijn	werk	gaat.	

Ik	ben	er	van	overtuigd	dat	ik	van	waarde	kan	zijn		voor	de	JS	Amsterdam.	Dit	geloof	komt	voort	uit	
het	feit	dat	ik	vorig	jaar	binnen	mijn	studievereniging	leiding	heb	gegeven	aan	een	commissie.	Deze	
commissie		was	verantwoordelijk	voor	het	organiseren	van	een	lustrumweek	rond	de	85ste	verjaardag	
van	de	vereniging.	Daarnaast	zie	ik	grote	verantwoordelijkheid	die	er	bij	komt	kijken	als		
penningmeester	niet	als	een	last	maar	juist	als	een	uitdaging	voor	mijzelf.	

Met	vriendelijk	groet,	

Thomas	Oostlander.	


